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Een roep klinkt tot mij

Van gene zijde klinkt een roep tot mij:
‘De vijand van de liefde en het licht in de ogen zien!’
verder niets verlangt de engel nu van jou.

Alleen dat je als een spiegel wordt,
waarin de demon zich herkent,
in jouw loutering verbrandt,
het boze in zich zelf openbarst.

De Heer van het lot eist niet,
dat je de hand als rechter heft,
alleen dat je in de waarheid leeft.
De Geest is zelf het gerecht.
Albert Steffen (1884-1963)

In het evangelie van Lucas lezen we hoe Christus Jezus 70 of 72 nieuwe
apostelen in de wereld uitzendt. Wij allemaal worden opgeroepen in deze
bewustzijnstijd. Alleen al omdat we hier op aarde leven als mens. Met een
duidelijke opdracht in deze Michaélische tijd. Als eerste: wakker worden voor
wat er in de hele wereld gaande is. En dan ons realiseren dat we niet voor
niets geboren zijn in deze tijd van urgentie vol radicale veranderingen. Vorig
jaar tijdens de angstige beperkende pandemie, sprak een vrouw zich
overtuigend uit: ‘Nu weet ik waarom ik in deze bewustzijnstijd geboren ben.
Dit wilde ik meemaken om een verschil te kunnen maken.’ Er ging een zucht
van verlichting door de groep! Van hoop en verwachting iets te kunnen doen.

Michaél is de krachtige aartsengel, de tijdgeest die vanaf 1879 zo’'n 350 jaar
de leiding heeft over de ontwikkeling van de aarde. We zitten er midden in.
Zoals in het blad ‘de Verwachting’ van Hans Stolp geschreven staat: ‘Met zijn
energieén spoort Michaél de mensheid aan om hoofd en hart met elkaar te
verbinden om van het aardse materialistische denken te groeien naar een
geestelijk denken.” Je zou kunnen zeggen: een denken met het hart. En iets
wat er toch bij hoort is ‘terugkijken naar wat nog niet verteerd is of te verteren
of te verwerken is. En wat hersteld wil worden of vergeven.” Het gebeurt nu
met regelmaat dat misstanden in de samenleving uit het verleden, rechtgezet
willen worden. De bereidheid om van gemaakte fouten of vergissingen te
leren voor de toekomst. En dat vraagt moedige stappen van ieder van ons -
‘de vijand van de liefde en licht’ in de ogen zien. Ook bij onszelf!

Crisis geeft kans op vernieuwing. Zoals met open vizier naar de situatie kijken
en met een warm hart onze armen openen voor dat wat én wie vanuit de
toekomst met nieuwe ontwikkelingskansen op ons toekomt.

Ik wens een ieder veel moed en vertrouwen toe in het Michaélische proces
van wording!

José Mosseveld

Foto voorpagina: Ank van Rens: Michaeltijd - Openbreken en ontkiemen
2



INHOUDSOPGAVE:

Rond de diensten 4
Activiteiten voor kinderen 5
Mededelingen convent 6
Gespreksgroepen/cursussen 7
Mededelingen en aankondigingen 8-9
Allerlei 10
Van het Bestuur 11-12
Gemeente-informatie 13-14
Codrdinatie taakgroepen 15

ALLE BIJEENKOMSTEN ZIJN OPENBAAR TOEGANKELIJK, TENZIJ ANDERS
VERMELD.



DE MENSENWIJDINGSDIENST

Zondag 10:00 uur (niet op 15 oktober en 19 november)
Donderdag 9:00 uur (niet op 23 november)

Zaterdag 7 oktober en 2 december 10.45 uur. (alleen even maanden)

In de nacht van 28 naar 29 oktober eindigt de zomertijd, de klok wordt
dan een uur teruggezet.

HET EVANGELIE IN DE DIENST

Michaéltijd 29 september t/m 28 oktober

29 sept. Matth. 22: 1-14 Het koninklijk bruiloftsfeest
1 okt. Matth. 22: 1-14 Het koninklijk bruiloftsfeest
8 okt. Efeze 6:10-19 De geestelijke wapenrusting

15 okt.* Openb.19:11 -16 De ruiter op het witte paard

22 okt. Openb.12 De vrouw en de draak; strijd in de hemel
Trinitarische tijd 29 oktober t/m 2 december
29 okt. Openb. 1 De Mensenzoon

5nov. Openb. 3:1-6 De brief aan de engel van Sardes
12 nov. Openb. 21:1-27 Het nieuwe Jeruzalem
19 nov.* Openb. 22 : 1-21 1k kom spoedig
26 nov. Openb.

Advent 3 december t/m 24 december
3dec. Lucas 21:25-36 De openbaring van wat komt

LIEDEREN IN DE DIENSTEN
Mensenwijdingsdienst

Michaéltijd: Weerklonken heeft de roep; Dood noch leven
Trinitarische tijd: O Heer, Gij die werkt; De God van de vrede
Advent: O neig uw oor tot mij; De God van de vrede



ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN:

Zondagsviering 10.00 uur: 1 okt., 29 okt. en 26 nov.
Voor kinderen vanaf de 1ste klas / groep 3

In het eerste uur bereiden de kinderen zich voor op de kinderdienst,
d.m.v. een verhaal, een lied en activiteiten rond het jaargetijden.

Van daaruit gaan ze om 11 uur naar de Dienst speciaal voor hen.

In deze korte Dienst staan zij voor het altaar in de kapel, horen ze de
priester spreken over de Godesgeest die in alles aanwezig is en over
ons werken en leren hier op aarde. Ook horen ze woorden over liefde,
waarvoor Christus de helpende leraar is en over menselijk samenleven
dat zinvol wordt wanneer er liefde is. Tot slot zingen ze een lied samen
met de ouders en andere volwassenen. Deze zijn verder stil hierbij
aanwezig en dragen de kinderen door hun aandacht.

De zondagsviering wordt afgesloten in de gemeentezaal met een
drankje en iets lekkers. Nieuwe kinderen en ouders graag eerst
aanmelden.

1 okt. Michaelfeest
29 okt. “Een geheimzinnige tijd breekt aan”.
Een herfstwandeling door mist en nevelsluiers.
Vinden we het geheim én komt niemand er achter??
26 nov. “Advent breekt bijna aan” (adventstuintje op 3 dec. om
16.00!")
We gaan spelen met licht en donker en maken een eigen kaars.
25 dec. “Kerstmis”
Dat vieren we met elkaar op eerste Kerstdag!!

Kinderdienst begint 11.00 uur: 1 en 29 oktober en 26 november

Evangelie en liederen in de Kinderdienst:

29 oktober : Openbaring 1, De Mensenzoon; ‘Onoverwinnelijke held’;
26 november: Lukas 1:26-38, Verkondiging aan Maria; 'Wees Gij een
leidster boven mij’

Adventstuintje 's middags voor hele gezin met kleine kinderen
Zondag 3 december begint de Advent. Een tijd waarin je ook met de
jongste kinderen kunt beleven hoe het licht in de donkere tijd groeit.
Een licht, waaraan we als mens bij kunnen dragen door op onze weg
licht te verspreiden.

16.00 uur: Samen met de kinderen wandelen we een voor een door
het adventstuintje in de gemeentezaal.

Graag aanmelden.



GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN

Arnhem: Johanneskapel

De Handelingen van de Apostelen:

Het hoofdstuk ‘De handelingen’ in het Nieuwe Testament vertelt over de
eerste ervaringen van de leerlingen die op zichzelf aangewezen lijken en
naar hun eigen weg zoeken na de Opstanding van Christus.

We lezen de betreffende teksten en gaan met elkaar in gesprek.
Donderdagochtenden na de Mensenwijdingsdienst van 10.00-12.00 uur.
Contactpers.: José Mosseveld

Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme)

Arnhem: Johanneskapel

‘De Mensenwijdingsdienst en de zintuigen’

We verdiepen ons in de verschillende zintuigen bij de dienst. Hoe deze
zintuiglijke waarnemingen en werkingen samen met de ‘mysterietaal’ een nog
intensere beleving en verrijking geven bij het gezamenlijk voltrekken van de
mensenwijdingsdienst.

De cursus is van 10.00-12.00 u.

Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme)

Wageningen: Lucasevangelie

Dinsdagavond van 19.15-21.00 uur

Plaats: Wageningen.

Contactpers.: José Mosseveld, T: 026-8401741
Zie de agenda voor de volgende data.

Boxmeer: Lucasevangelie

Elke derde donderdag van de maand, 19:30 — 21:30 uur.
Plaats: Boxmeer.

Zie de agenda voor de volgende data.

Nijmegen: Marcusevangelie

In gesprek zoeken we naar een eigen verhouding tot het evangelie.
Dinsdagochtenden van 9:45 -11:45 uur.

Plaats: Nijmegen.

Zie de agenda voor de volgende data.



AANKONDIGINGEN EN MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE:

Zondag 24 september en vrijdag 29 september, 11.15-12.30

“Ik was op het eiland genaamd Patmos” Opb.1,9

“‘De ziener van Patmos — (licht)beelden uit het leven van Johannes”

Deze zomer begaf ik me in de voetsporen van Johannes de Evangelist. Wie
Is hij? Wat weten wij van hem? Op Patmos heeft Johannes de beelden uit het
laatste boek van de bijbel ontvangen.

In een tweedelige serie wil Christiane Voit je graag meenemen op een
zoektocht, een pelgrimage naar de geheimen rond Johannes.

Deel | Wie is Johannes? Bezoek in de Openbaringsgrot

Deel Il Uit het leven van Johannes de Evangelist — bezoek aan het
eeuwenoude klooster

Zondag 24 september 11:15 Deel |

Vrijdag 29 september 11:15 Deel

Zondag 8 oktober,11.20 - 12.30 ministrantenbijeenkomst

De mensenwijdingsdienst kan alleen doorgaan als er ministranten aanwezig
zijn. Zij helpen de priester in het voltrekken van de dienst door bijv. het boek
te verplaatsen, de antwoorden te geven en de kazuifel af te nemen en weer
om te hangen. En dat alles in een harmonische samenwerking. Bij deze
bijeenkomst bespreken we de gemaakte ervaringen, de bijzonderheden en
de eventuele veranderingen of aanpassingen. We zijn telkens weer blij met
ook nieuwe ministranten die deze uitdaging aan willen gaan en het
ministreren willen leren.

Zondag 22 oktober 11.20 - 12.20: Immanuel Baan over “uitvaart”
Immanuel zal als zelfstandig uitvaartbegeleider spreken over de begeleiding
rondom het overlijden van een dierbare en zijn bijzondere ervaringen met ons
delen. Daarna is er ruimte voor vragen en gesprek.

Zaterdag 4 november 10.00 - 12.30: Toke Bezuijen vertelt:

Liefdevolle en natuurlijke zorg rondom het sterven

Op deze ochtend zal Toke Bezuijen vertellen hoe wij onze dierbaren in de
stervensfase liefdevol kunnen ondersteunen door heilzame planten uitwendig
in te zetten bij de verzorging. Planten werken verlichtend op angst en pijn,
geven ontspanning aan de ademhaling (meer ademruimte) en stemmen
vredig. Daardoor kan de stervende geruster en bewuster over de drempel
gaan. De roos zal hierbij ook aandacht krijgen, verwerkt in rozenzalf,
rozenolie of rozenwater.

Toke heeft als antroposofisch verpleegkundige ruime ervaring met deze
manier van zorgen. Ze leert ons kleine zinvolle handelingen met olie en zalf.
Haar boek ‘Liefdevolle natuurlijke zorg rondom het sterven’ zal te koop zijn.

7



Zondag 5 november, 11.20 - 12.15 ‘Vanuit mijn blik op de wereld’

In deze serie van bijdragen spreken diverse mensen zich uit over hun
specifieke idealen die ze in hun ‘werkzame leven’ in de wereld zetten. Op die
manier krijgen we misschien een idee hoe de invloedssfeer vanuit idealen de
wereld ‘druppelsgewijs’ positief kan omvormen. We nodigen telkens iemand
anders uit voor een persoonlijk verhaal. Dit keer is dat Ben.

Ben zal iets vertellen over zijn idealen en hoe hij in het leven staat.

Ben heeft veel verschillende ‘professionele’ ervaringen opgedaan, van
makelaar tot nu op latere leeftijd als vrijwilliger bij het Radboudziekenhuis op
de afdeling zingeving en spiritualiteit.

Waakgroep woensdag 8 november van 10.00 - 11.30 uur

Op woensdag 8 november komt de waakgroep bij elkaar. Deze groep
mensen heeft zich tot taak gesteld te waken bij gestorvenen. De 3 dagen na
het overlijden van iemand die dat heeft aangegeven, waken we voor en na
middernacht enkele uren bij deze persoon. Jaarlijks komen we samen om
ervaringen uit te wisselen over onze gestorvenen. Dit is in de gemeentezaal
van de Johanneskapel.

leder die daar bij wil zijn is van harte uitgenodigd. Graag even aanmelden.

Zondag 12 november 11.20 - 12. 15 : Afsluiting van het kerkelijk jaar.
Na de dienst kijken we terug naar het sacramentele leven van de gemeente.
We spreken over de gestorvenen en nieuwe leden vertellen over hun
religieuze biografie. Als afsluiting klinkt de Grondsteen van onze gemeente.

Zondag 3 december Adventstuintje voor het hele gezin met de
jongste kinderen

Zondag 3 december begint de Advent. Een tijd waarin je ook met jonge

kinderen kunt beleven hoe het licht in de donkere tijd groeit. Een licht,

waaraan we als mens bij kunnen dragen door op onze weg licht te

verspreiden.

16.00 uur: Samen met de kinderen wandelen we één voor één door het

adventstuintje in de cultusruimte.

Graag aanmelden.



ALLERLEI

Kunst in de gemeentezaal

Binnenkort zullen er een serie schilderijen in de gemeentezaal te zien zijn van
wijlen Piet. Piet, kunstschilder en jarenlang dragend lid van de Bronlaak
gemeenschap, laat een bijzonder groot oeuvre achter van ca 500 werken. Zijn
zoon Ton heeft de werken geschonken aan de stichting vrienden van Bronlaak
en deze probeert via exposities de werken van Piet bij een nieuwe eigenaar te
brengen.

De opbrengst is bestemd voor de stichting.

De serie die we voor de gemeentezaal hebben uitgekozen, heeft de titel
‘Kiemkracht”.

Jan, jarenlang op Bronlaak collega geweest van Piet, zal deze expositie.

Cadeautafel

In de maanden november en december zal er in de gemeenschapsruimte van
de Johanneskapel weer een cadeautafel worden ingericht. Hiervoor zijn
huisgemaakte spulletjes welkom. Je kunt dan denken aan poppen, kaarten,
sjaals, sokken, jam, thee, kaarsen.

Je kunt je spullen vanaf 5 november meebrengen en op de betreffende tafel
in de gemeentezaal uitstallen. De dingen worden niet geprijsd. We laten het
aan de koper over om een voor hem/haar redelijk bedrag te geven en het
geld net als bij de boeken over te maken. De opbrengst is voor onze
gemeente.



De ING-bankrekening is eind vorige maand afgesloten. Met dank aan
iedereen voor het meewerken aan de desbetreffende verzoeken, voor het
omzetten van de bijdragen naar onze Triodos-bankrekening.

Het overmaken van uw bijdragen kunt u doen naar onze Triodos
bankrekening:

NL88 TRIO 0788 7842 18, t.n.v. De Christengemeenschap Arnhem.
De penningmeester

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Arnhem verschijnen
vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei,
september en november. De gemeenteberichten worden aan leden en
belangstellenden per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij
bovendien het kwartaalblad ‘In Beweging' van de Christengemeenschap in
Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden wordt
een bijdrage van € 35,- per jaar gevraagd.

Een digitaal abonnement is niet mogelijk. Een verkorte versie van de
gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens of interne
informatie) vindt u op onze website van Arnhem onder de tab
‘Gemeenteberichten’.

Wat te doen als u:

e Lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met
priester José Mosseveld, 026 — 840 1741

e Belangstellende wilt worden: meld dat aan Diny Blokker,
dinyblokker@hotmail.com

e de gemeenteberichten en het kwartaalblad ‘In Beweging’ wilt ontvangen
voor € 35,- per jaar; geef dan uw gegevens door aan Diny Blokker,
dinyblokker@hotmail.com

¢ [ncidentele e-mailberichten wilt ontvangen: meld u zelf aan via
https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/

Incidentele E-mail berichten

Als u af en toe e-mail mededelingen ontvangt dan staat uw e-mailadres op de
verzendlijst. Deze verzendlijst is een paar jaar geleden gestart met de toen
bekende e-mailadressen van de leden- en belangstellendenlijst.
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Wijzigingen in uw gegevens kunt u zelf aanbrengen via de link onderin
ledere e-mail: ‘update subscription preferences’. Daar kunt u zich ook zelf
afmelden voor volgende e-mails via de link: ‘unsubscribe from this list’.

Als u nog geen incidentele e-mailberichten ontvangt en u zou dat wel willen
dan kunt u zichzelf aanmelden via onze website
https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/.

Deze e-mailberichten verzendlijst onderhoudt zichzelf via uw eigen activiteit,
dit loopt dus niet via het adressenbeheer.

Wijzigingen die u doorgeeft aan onze adressenbeheerder komen niet
vanzelfsprekend in deze berichtenverzendlijst terecht. Dat moet u zelf doen.
Als u daarbij hulp nodig hebt dan kunt u dat vragen.

GEMEENTEBERICHTEN DECEMBER 2023-JANUARI 2024

Kopij — De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij is steeds de eerste
donderdag van de maand waarin de berichten gaan uitkomen.

Dus vrijdag 3 november.

Het bestaan van De Christengemeenschap is afhankelijk van
vrijwillige bijdragen.
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