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Zwerversliefde 

“Laten wij zacht zijn voor elkander, kind – 
want, o de maatloze verlatenheden, 
die over onze moe gezworven leden 

onder de sterren waaien in de oude wind. 
O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet 
het trotse hoge woord van liefde spreken, 

want hoeveel harten moesten daarom breken 
onder de wind in hulpeloos verdriet. 

Wij zijn maar als de blaren in de wind 
ritselend langs de zoom van oude wouden, 

en alles is onzeker, en hoe zouden 
wij weten wat alleen de wind weet, kind – 

En laten wij omdat wij eenzaam zijn 
nu onze hoofden bij elkander neigen, 

en wijl wij samen in ’t oude waaien zwijgen 
binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. 

Veel liefde ging verloren in de wind, 
en wat de wind wil zullen wij nooit weten; 

en daarom – voor we elkander weer vergeten – 
laten wij zacht zijn voor elkander, kind. 

 A. Roland Holst 

 
Bij een geboorte denken we altijd direct aan iets vreugdevols en zijn we vol verwachtingen want 
een nieuw leven komt er aan. We vergeten voor het gemak de barensweeën die de moeder moet 
doorstaan. En onze beelden van de toekomst zijn niet altijd hetzelfde als de werkelijkheid.       
Maar neem nu de idyllische situatie van de blonde vrouw getrouwd met een Indonesische man, die 
hun zoontje baarde. Bijzonder voor haar om de onverwachte combinatie te zien van een bijna 
identiek ‘koppie’ als van haar eigen babyfoto, maar wel in een goudbruine huidskleur met veel 
zwart stijl haar, net als de vader. Het verhaal deed me denken aan de vooruitstrevende, 
gecreëerde combinatiefoto van alle mensen op aarde. Het was een fantasie over hoe de 
toekomstige wereldmens er uit zal zien. Dat was een persoon met amandelkleurige huid, bruine 
ogen en donkere haren. Wonderlijk om even een blik in de toekomst te werpen, waarin alle 
mensen zich zullen verenigen en vermengen. Hoe en waar te beginnen in tijden van 
broederoorlogen van allen tegen allen? Misschien met het vertrouwen op de veerkracht van 
mensen en vooral kinderen? Zoals de schrijver Etgar Keret vertelde over een les die hij leerde van 
zijn vader: “Als kind vroeg ik hem of de Holocaust de slechtste periode van zijn leven was. Toen 
zei hij: Er zijn geen goede en slechte tijden. Mijn hele leven heb ik makkelijke tijden nagejaagd, 
maar tijdens de moeilijke tijden heb ik het meeste over mijzelf geleerd….Nu deze catastrofe er is, 
zou het een misdaad zijn om er niets van te leren over onszelf.” Zijn prioriteit is nu om de delicate 
verbindingen te behouden die nog tussen Israël en de Palestijnen bestaan. “We moeten ‘de kleine 
vuren van verbondenheid’ brandend houden in dit duister. Zodat ook mensen die er niet bij kunnen 
komen, toch zien dat ze er zijn. Dat deze basale menselijkheid ook een optie is.” Zijn vader had de 
tweede wereldoorlog overleefd door zich zeshonderd dagen in een gat onder de grond te 
verstoppen in wat nu Belarus is. En om niet gek te worden bedacht hij elke dag een alternatief 
universum, waarin hij één detail van de werkelijkheid veranderde. Bijvoorbeeld dat de Nazi’s wel 
zochten naar Joden, maar als ze ze gevonden hadden, dan gaven ze snoep en chocola. En daar 
verzon hij dan weer een verhaal bij. En de volgende dag verzon hij weer een nieuwe werkelijkheid. 
Zo stelde hij zich voor wat ook een mogelijkheid was en maakte hij zijn wereld groter. Daarmee 
creëerde hij ruimte voor hoop van een alternatieve werkelijkheid. In de meest duistere tijden is dat 
ook veel waard.                     
En dan de Zweeds-Nederlandse kinderboekenschrijfster die als vijfjarige hier kwam wonen en zich 
goed kan inleven in asielzoekerskinderen die de taal niet spreken, de grapjes niet begrijpen. Zij 
besloot  zich in te zetten voor vertalingen van kinderboeken in het Arabisch, Farsi, Turks, 
Koerdisch en Somalisch. “Want, zei ze, het zijn juist de kinderen die uiteindelijk de revolutie, de 
verandering ontketenen. Het kinderboek is het ultieme paard van Troje.” “We krijgen ook video’s uit 
Kabul opgestuurd van dansende, zingende en lachende kinderen in verborgen ‘huiskamer-
schooltjes’, die met een boek in hun handen de heuvels boven de stad af rennen.” Laten we hoop 
houden op de veerkracht van alle kinderen en volwassenen om het goede te doen voor elkaar en 
de wereld. Ik wens ieder een goede adventtijd toe toelevend naar de geboorte in de Heilige 
Nachten.  José Mosseveld 
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ROND DE DIENSTEN 
Zondag       10.00 uur  (niet op 14 januari) 
Donderdag   9.00 uur   (géén Dienst op 4 januari en 11 januari)                      
 

 

Diensten in de Kersttijd: 
maandag 25 december 0.00 uur  géén Dienst! 
 8.00 uur  wel 2e Dienst met communie 
 10.00 uur  Kerstdienst voor de kinderen 
 10.30 uur wel 3e Dienst met communie 
dinsdag 26 december 10.00 uur      
donderdag 28 december 10.00 uur 
zondag 31 december 10.00 uur 
maandag 1 januari 10.00 uur 
woensdag 3 januari 10.00 uur 
vrijdag 5 januari 10.00 uur 
zaterdag 6 januari Epifanie 10.00 uur      
zondag 7 januari Epifanie 10.00 uur 
 
NB: 

− Op eerste kerstdag wordt er tussen de tweede en derde Kerstdienst een 
kerstontbijt verzorgd.  Daarna gaan we kerstliederen zingen met elkaar.  

− Zie bij de Gemeente Zutphen voor meer Mensenwijdingsdiensten.  
 
HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN 
Advent    3 december t/m 24 december  
  3 dec.   Luc.    21  : 25-36    De apocalyptische tijd; waakt en bidt 
10 dec.   Filipp.   4 : 1 en 4-9   Verblijdt u, de Heer is nabij 
17 dec.* 1Thess. 5 : 1-8/23-24 Hij die u roept is getrouw 
24 dec.   Luc.      1  : 26-38      De engel Gabriël bij Maria 
 
Kersttijd  25 december t/m 5 januari 
25 dec. * Mat.  1:  1-25      I  Jezus’ geboorte uit de koninklijke lijn 
              Luc.  2:  1-20  II Jezus’ geboorte uit de priesterlijke lijn 
              Joh.21: 15-25   III Bij de zee van Tiberias 
26 dec.  Luc.  2:  1-20 Jezus’ geboorte uit de priesterlijke lijn 
28 dec.   1 Joh. 1 / 2 : 2        God is licht 
31 dec.   1 Joh. 4 : 7 -16       Schenkt elkaar de hoogste liefde  
  1 jan.    Joh.  1:  1-18 In het oerbegin was het woord   
3/5 jan.   Luc.  2:25-35 Jezus' besnijdenis; Simeon in de tempel 
 
Epifanie  6 januari t/m 3 februari 
6/7 jan. Mat.  2 :  1-12 De priesterkoningen uit het Morgenland 
14 jan.  *    Luc.  2 :41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel 
21 jan.   Joh.  2 :  1-11 De bruiloft te Kana 
28 jan.  Mat.  8 :  1-13      De hoofdman van Kapernaum 
 
(* geen Dienst) 
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
 
3 december: Advent-tuintje.  
Deze zondag begint de Advent. Een tijd waarin je ook met jonge 
kinderen goed kunt beleven hoe het licht in de donkerte kan groeien. 
Een licht, waaraan we als mens bij kunnen dragen door licht te 
brengen.  
16.00 uur: Samen gaan we met de kinderen bij het advent tuintje 
zitten, we zingen eerst, horen het verhaal en dan brengen de kleine 
kinderen een kaarsje naar het midden, terwijl er zacht gezongen 
wordt. Aanmelden graag. 
 
Extra Zondagsdienst voor kinderen op 10 december met Advent! 
 
Let op!: 
25 december,  Eerste Kerstdag: Kerstdienst voor de kinderen  
Aanvang 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur worden eerst met iedereen 
kerstliederen gezongen bij de kerstboom in de gemeentezaal.  
Deze Kerstdienst voor de kinderen is anders dan door het jaar heen. 
Vanaf het altaar wordt het kerstverhaal verteld, zoals we dat uit het 
Lucasevangelie kennen. Het verhaal van de herders die bij het kindje 
knielen, waardoor het Kerst wordt. De kinderen zitten voor het altaar 
en nemen de inhoud luisterend op. Ook voor volwassenen kan deze 
Kerstdienst nog een extra kerstgeschenk zijn.  
 
Het samen-vieren van de Zondag 10.00 uur: 10 dec. en 28 januari  
Voor kinderen vanaf de 1e klas / groep 3 

In het eerste uur bereiden de kinderen zich voor op de kinderdienst, 
d.m.v. een verhaal, een lied en activiteiten rond de jaargetijden. 
Van daaruit gaan ze om 11.00 uur naar de Dienst speciaal voor hen. 
In deze korte Dienst staan zij voor het altaar in de kapel, horen ze de 
priester spreken over de Godesgeest die in alles aanwezig is en ons 
werken en leren hier op aarde begeleidt. Ook horen ze woorden over 
liefde, waarvoor Christus de helpende leraar is en over menselijk 
samenleven dat zinvol wordt wanneer er liefde is. Tot slot zingen ze 
een lied samen met de ouders en andere volwassenen. Deze zijn 
verder stil hierbij aanwezig en dragen de kinderen door hun aandacht. 
De zondagsviering wordt afgesloten in de gemeentezaal met een 
drankje en iets lekkers. Nieuwe kinderen en ouders graag eerst 
aanmelden bij Jan de Bruin 06 - 4813 8588. 
 
Kinderdienst begint om 11.00 uur op: 10 dec., 28 jan., 25 febr.  
Evangelie in de Kinderdienst: 
10 december Advent: Lucas 1 De engel Gabriël bij Maria 
25 december Het kerstverhaal volgens Lucas  
28 januari      Mat.  8 :  1-13     De hoofdman van Kapernaum 
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LIEDEREN IN DE DIENSTEN 
 
Mensenwijdingsdienst:  
Advent: O neig uw oor tot mij / De God van de vrede 
Kersttijd: God wij loven u / God is liefde  
Epifanie: Laat uw aangezicht over ons lichten, De vrede Gods 
 

 
 

Kinderdienst: 
Advent  Nu daagt het in het oosten 
Epifanie Hoe helder staat de Morgenster 
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MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 
 

GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN  
Arnhem: Johanneskapel 
De Handelingen van de Apostelen: 
Het hoofdstuk ‘De handelingen’ in het Nieuwe Testament vertelt over de 
eerste ervaringen van de leerlingen die op zichzelf aangewezen lijken en 
naar hun eigen weg zoeken na de Opstanding van Christus. 
We lezen de betreffende teksten en gaan met elkaar in gesprek. 
Donderdagochtenden na de Mensenwijdingsdienst van 10.00-12.00 uur.  
Contactpers.: José Mosseveld  
Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme) 
 
Arnhem:  Johanneskapel 
 ‘De Mensenwijdingsdienst en de zintuigen’ 
We verdiepen ons in de verschillende zintuigen bij de dienst. Hoe deze 
zintuiglijke waarnemingen en werkingen samen met de ‘mysterietaal’ een nog 
intensere beleving en verrijking geven bij het gezamenlijk voltrekken van de 
mensenwijdingsdienst.  
De cursus is van 10.00-12.00 u. 
Contactpers.: José Mosseveld 
Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme) 
 
Arnhem:  Johanneskapel 
Komend jaar een nieuw cursusthema in de Johanneskapel: 
‘De Mensenzoon en de Godszoon’ 
In de evangeliën wordt er vaak overheen gelezen als het over de 
Mensenzoon gaat. Behalve misschien in de lijdenstijd, als Christus spreekt 
over het ‘onoverkomelijk lijden’ van de Mensenzoon. In deze serie 
bijeenkomsten gaan we dieper in op het mysterie rondom de mensenzoon. 
En onderzoeken het verschil tussen Mensenzoon en Godszoon. We lezen 
daarbij allerlei evangeliegedeelten en ook het Oude Testament. 
Zie de agenda in de volgende gemeenteberichten februari 2024! 
 
 
 
 
 
 
 
Wageningen: Lucasevangelie 
Dinsdagavond van 19.15–21.00 uur    
Plaats: Wageningen. 
Contactpers.: José Mosseveld, T: 026-8401741 
Zie de agenda voor de volgende data. 
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Boxmeer: Lucasevangelie 
Elke derde donderdag van de maand, 19:30 – 21:30 uur.  
Plaats: Boxmeer.  
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
 
Nijmegen: Marcusevangelie  
In gesprek zoeken we naar een eigen verhouding tot het evangelie. 
Dinsdagochtenden van 9:45 -11:45 uur.   
Plaats: Nijmegen.  
Zie de agenda voor de volgende data.  
 

 
Mededelingen en aankondigingen: 
 
Zondag 3 december, 11.20 – 12.30 uur. Alternatief Sinterklaas vieren. 
We zullen in een creatieve en gemoedelijke sfeer ieder een kunstige 
kerstster in meerdere lagen vouwen, die we als geschenk mee naar huis 
kunnen nemen om het voor ons eigen raam te hangen. 
Ieder die nog zijdevloeipapier of transparant dun vouwpapier thuis heeft kan 
het meenemen naar de Johanneskapel. 
 
 
Zondag 3 december, Advent-tuintje voor gezinnen en geïnteresseerden. 
16.00 uur: Samen met de kinderen bij het advent-tuintje zitten, een verhaal 
horen, met een kaarsje in de spiraal van het advent-tuintje lopen en samen 
zingen.  
Aanmelden graag. 
 
 
zaterdag 23 december, kindje wiegen voor de allerkleinste kinderen 
De échte kaarsjes in de kerstboom worden aangestoken. We zingen rondom 
de kerstboom liedjes en luisteren naar een kort kerstverhaal. We ronden na 
een klein uurtje af met wat lekkers en met zingen bij de kerststal en de 
jaarfeestentafel in de hal.  
Van 16.00 – 17.00 uur. Aanmelden graag. 
 
 
 
 
De kerstspelers zijn weer op kerstreis gegaan….! 
Afgelopen zondag 28 oktober kwamen we als kerstspelersgroep weer voor 

het eerst dit jaar bij elkaar, om ons voor te bereiden op onze komende 
kerstreis. 
De afwezigheid van “onze lieve Gallus” J. M., ze overleed vlak na kerst aan 
de gevolgen van een hersenoperatie, tekende alom ons samenzijn. 
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Ondanks het gemis en afwezigheid, leek haar levendige en enthousiaste 
vrolijkheid meer aanwezig dan ooit. 
Alsof ze ons aanmoedigde, “kom op speel het spel….er is geen mooiere 
voorbereiding op kerst als spelen….. 
En dat gaan we doen! 
De kompanij is compleet, de oefendagen zijn afgesproken en zo kan onze 
kerstreis 2023 beginnen. 
Ons plan is het spel te vertonen voor uw luiden op: 
24 december om 16.00 uur op boerderij Veld en Beek. 
25 december 1ste kerstdag om 12.00 uur in de Johanneskapel. 
Alvast van harte welkom, 
Namens de kompanij, Jan en Annie. 
 
 
 
Kerstcursus op 26, 28 en 31 december: “De kracht van het ‘eeuwig 
vrouwelijke’ en de werking van Sofia-Maria op de moderne mens”. 
Met de kerst horen we het kerstevangelie van Mattheus en van Lucas. Welk 
groot mysterie wordt daar geopenbaard van de Sofia-Maria?  
Na de inleiding zullen we in de sfeer van de twaalf heilige nachten met elkaar 
in gesprek gaan over dit thema.   
José Mosseveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 4 januari, 15.30-16.30 uur:  

Het droomlied van Olav Åsteson 

Cileke Angenent (zang) en Jorien van Tuinen (viool) brengen dit Noorse 
droomlied. Ze zingen op de oude Noorse melodie en het lied is vertaald in het 
Nederlands. Het lied stamt uit de 13e eeuw en beschrijft de inwijdingsweg die 
Olav Åsteson door de sterrenwereld gaat tijdens de Twaalf Heilige Nachten.                                                                                                                                                                                                                                     
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Aanmelden graag. 
 
 
 
Zondag 7 januari: 11:20 -12:15 uur Inleiding op de Epifanietijd  
Direct aansluitend aan de twaalf heilige nachten vieren we het feest van het 
verschijnen van het licht. Wat licht hier voor ons op? In de geest van de 
Epifanietijd zullen we op deze zondag na de inleiding een gesprek voeren en 
ons eigen licht op het geheel laten schijnen.  
 
 
 
Mededeling: 
 
Kunst in de gemeentezaal 
In de gemeentezaal hangt een serie schilderijen gemaakt door Piet van Hout. 
De werken zijn geschilderd in rode aardekleuren waarin door een subtiel 
lijnenspel een binnenruimte is ontstaan.  
Deze schilderijen zijn te koop. De opbrengst is voor onze kerk. Je mag zelf 
bepalen wat je ervoor wilt geven. Mocht je interesse hebben om een of meer 
van die werken te kopen laat het me dan weten dan wordt het voor je 
gereserveerd. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landelijk nieuws: 
 
De Helios folder van de Christengemeenschap Kampen 
In de gebruikelijke folder geeft Helios informatie met kampfoto's en 
achtergronden. Centraal staat de vraag: wat maakt ieder kamp zo bijzonder? 
Elke gemeente ontvangt een aantal exemplaren. De folder wordt 
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meegestuurd met ‘In beweging’. U kunt zich aanmelden via de 
website: www.helioskampen.nl/werving.        
 
Staflid worden in een van de kampen? 
Ben je 18 jaar of ouder en heb je zin om als staflid mee te gaan met een van 
de zomerkampen in binnen- of buitenland, geef je dan snel op 
via www.helioskampen.nl.  
De stafvormingsdag, waarop alle staven worden samengesteld, is op zondag 
4 februari, de locatie wordt nog bekend gemaakt. 
 
 
 
Zangdag op zaterdag 17 februari in Driebergen 
Samen Zingen - Samen Ademen - Harmonisch Klinken 
Elkaar Horen en Ontmoeten - 
Welkom met je koor of alleen op zaterdag 17 februari van 9.00-16.30 uur  
in de Pauluskerk in Driebergen 
 
Op deze jaarlijkse landelijke muziekdag in de Christengemeenschap staat 
de zang centraal. Zowel koorzang als gemeenteliederen.  
Terwijl wij als gemeente de woorden van de dienst alleen innerlijk meespreken, 
komen wij in de zang wel tot het ‘fysiek hoorbare woord’.  
  9.00 uur Mensenwijdingsdienst 
10.00 uur start programma 
16.15 uur cultische afsluiting. 
 
Meld je aan via: landelijkemuziekgroep@christengemeenschap.nl 
Kosten: Een vrijwillige bijdrage. Zelf graag je lunch meebrengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiën: 

Bericht van de penningmeester 

Het overmaken van uw bijdragen kunt u doen aan onze Triodos 
bankrekening: 
NL88 TRIO 0788 7842 18, t.n.v. De Christengemeenschap Arnhem. 
 

http://www.helioskampen.nl/werving
http://www.helioskampen.nl/
mailto:landelijkemuziekgroep@christengemeenschap.nl
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Bijdragen en giften aan de Christengemeenschap kunnen, in 
overeenstemming met de fiscale regels voor de inkomstenbelasting, worden 
afgetrokken. Bij vastgelegde periodieke schenkingen vervalt de drempel van 
1%. Bij legaten zijn geen successierechten verschuldigd. (ANBI status) 
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Gemeenteberichten 
De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Arnhem verschijnen 
vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei, 
september en november. De gemeenteberichten worden aan leden en 
belangstellenden per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij 
bovendien het kwartaalblad ‘In Beweging’ van de Christengemeenschap in 
Nederland en Vlaanderen. 
Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden wordt 
een bijdrage van € 35,- per jaar gevraagd.  
Een digitaal abonnement is niet mogelijk. Een verkorte versie van de 
gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens of interne 
informatie) vindt u op onze website van Arnhem onder de tab 
‘Gemeenteberichten’. 
 
 
 
 

 
 
Incidentele E-mail berichten 
Als u af en toe e-mail mededelingen ontvangt dan staat uw e-mailadres op de 
verzendlijst. Deze verzendlijst is een paar jaar geleden gestart met de toen 
bekende e-mailadressen van de leden- en belangstellendenlijst.  
Wijzigingen in uw gegevens kunt u zelf aanbrengen via de link onderin 
iedere e-mail: ‘update subscription preferences’. Daar kunt u zich ook zelf 
afmelden voor volgende e-mails via de link: ‘unsubscribe from this list’.  
Als u nog geen incidentele e-mailberichten ontvangt en u zou dat wel willen 
dan kunt u zichzelf aanmelden via onze website 
https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/. 
Deze e-mailberichten verzendlijst onderhoudt zichzelf via uw eigen activiteit, 
dit loopt dus niet via het adressenbeheer.  
Wijzigingen die u doorgeeft aan onze adressenbeheerder komen niet 
vanzelfsprekend in deze berichtenverzendlijst terecht. Dat moet u zelf doen. 
Als u daarbij hulp nodig hebt dan kunt u dat vragen. 
 
 

 
 
 

Het bestaan van De Christengemeenschap is afhankelijk van 
vrijwillige bijdragen. 
 

 
 
 

https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/
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