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Hij stilde de storm 
 

Stormwind over wateren 
Regen, die de oogst verdrinkt 

Bliksem, die bomen splijt 
Branding, die de kust verminkt – 
Zij houden voor mijn hart niet stil 

Zij breken binnen in mijn huis. 
 

Door hun eeuwenoud geweld gejaagd 
Ben ik nooit en nergens thuis – 

Totdat ik inga op de plaats 
Die Hem is toegewijd. 

Hier heerst een stilte, die bestaat 
Buiten de storm der tijd. 

 
Wie is Hij, dat zijn woorden 
Wind en water kluisteren? 

Wie is Hij, dat de storm van mijn gemoed 
Naar zijn stem alleen wil luisteren? 

---- 

Voordat ik werd verbannen 
naar de wegrand 

waar ik als bedelaar 
aan de steen ben vastgeklonken 

was ik geborgen bij hen 
die mij het leven schonken. 

Nu heb ik slechts 
mijn holle hand 

waarmee ik vraag. 
Ik zie de mensen komen 

en weer gaan. 
Wat ik ontvang 

is genoeg om niet te sterven 
en te weinig om te leven. 

Maar als Hij komt – 
zal Hij niet blijven staan 

om alles wat mij ontbreekt te geven? 
 

Hij is mijn weg, mijn waarheid  
en mijn leven. 

   (2002) Bastiaan Baan 
 
 
 
Plotseling is het ‘s morgens veel kouder. Met in de nacht bijna vrieskou en ’s middags een 
zonnetje met wat nazomerachtige temperaturen. En toch is de kwaliteit van de lucht 
anders. Je zou bijna zeggen pittiger, kruidiger, ‘het weer laat zijn tanden zien’. We gaan 
duidelijk richting het feest van Michaël. Maar wel ook met de draak in al z’n verschijningen 
in dit ingewikkelde ‘tijdsgewricht’. Dit woord geeft misschien wel beeldend aan hoezeer we 
in beweging moeten komen en ons tot in het fysieke leven voor alle veranderingen moeten 
gaan inzetten.  
De tijd is voorbij van het ouderwetse spel: “blijf zitten waar je zit en verroer je niet.” 
Net als in het sprookje van het meisje dat bang is voor de draak, en zich lange tijd uit 
angst verstopt. Tot ze uiteindelijk de moed vat om het enorme, afschrikwekkende dier met 
de agressief zwiepende staart en de scherpe gele tanden door haar oogwimpers kijkend te 
onderzoeken. Naast het brullen en vuurspuwen gebeurt er eigenlijk niets en dan kijkt ze in 
z’n ogen. Steeds dichterbij komend ontdekt ze dat de draak helemaal niet zo groot is. De 
draak begint te krimpen, zover dat het meisje de draak van dichtbij in de ogen ziet. Dan 
gaat het proces snel: kleiner en kleiner wordt de draak tot bijna “aaibare grootte”. Daarmee 
is de dreiging voorbij en de angst overwonnen. Het contact verandert en wordt een 
vruchtbare omgang van groei.  
Natuurlijk gaat het in ons leven altijd om concrete situaties. Ook dat we te maken hebben 
met ‘tegenstandersmachten’ in alle vormen en houdingen; in de samenleving, in de 
omgeving, in de ander en in onszelf.  Bij de innerlijke en bij uiterlijke ‘draken’ gaat het 
overal over ‘het boze’ in de ogen zien! Het risico van verandering aan durven gaan vraagt 
telkens moedige stappen van ieder van ons. Bereid te zijn om los te laten, je over te geven 
aan wat én wie vanuit de toekomst met nieuwe ontwikkelingskansen op je toekomt.  
Ik wens iedereen veel moed en vertrouwen om in het proces van wording te stappen in de 
Michaëlische tijd! 
José Mosseveld  
 
  
Foto voorpagina:  titel: De mens tussen Lucifer en Ahriman 
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DE MENSENWIJDINGSDIENST 
Zondag       10:00 uur   (niet op 20 oktober en 17 november) 
Donderdag  9:00 uur   (niet op 21 november)   
Zaterdag 5 oktober 10.30 uur. (in even maanden, niet in december) 
 
In de nacht van 27 naar 28 oktober eindigt de zomertijd, de klok wordt 
dan een uur teruggezet. 
 
 
HET EVANGELIE IN DE DIENST 
 
Michaëltijd    29 september t/m 26 oktober   
29 sept. Matth.  22:   1 -14   Het koninklijk bruiloftsfeest 
  6 okt.   Efeze     6: 10 -19     De geestelijke wapenrusting 
13 okt.   Openb.19: 11 -16   De ruiter op het witte paard 
20 okt.*  Openb.12          De vrouw en de draak; strijd in de hemel 
  
 
Trinitarische tijd   27 oktober  t/m 30 november 
 27 okt.  Openb.   1      De Mensenzoon 
  3 nov.  Openb.   3 : 14-22  De brief aan de engel van Laodicea 
10 nov.  Openb. 14 : 1-20  Het Lam op de berg Sion 
17 nov.* Openb. 21 : 1-27  Het nieuwe Jeruzalem 
24 nov.  Openb. 22 : 1-21  Ik kom spoedig 
 
Advent      1 december t/m 24 december  
  1 dec.  Lucas    21: 25-36 De openbaring van wat komt 
 
 
 
LIEDEREN IN DE DIENSTEN 
Mensenwijdingsdienst 
Michaëltijd:                Weerklonken heeft de roep; Dood noch leven 
Trinitarische tijd:       O Heer, Gij die werkt;   De God van de vrede 
Advent:                       O neig uw oor tot mij;   De God van de vrede  
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De activiteiten voor de kinderen  
Het samen-vieren van de zondag 
Eenmaal per maand is er een zondagviering voor de kinderen vanaf de 
1e klas / groep 3. 
Let op!: De kinderen worden om 10.50 uur verwacht; ouders kunnen 
hen brengen op de 2de verdieping, waar het lied kort wordt geoefend. 
 
De kinderen gaan om 11 uur naar de Kinderdienst in de kapel. 
In deze korte dienst, speciaal voor de kinderen, staan zij voor het altaar 
in de kapel en horen ze de priester spreken over de Godesgeest die in 
alles aanwezig is en over ons werken en leren hier op aarde. Ook horen 
ze woorden over liefde, waarvoor Christus de helpende leraar is en over 
hoe menselijk samenleven zinvol wordt wanneer de liefde er kan zijn.  
Tot slot zingen ze een lied samen met de ouders en andere 
volwassenen. Deze zijn verder stil aanwezig en dragen de kinderen mee 
in hun aandacht. 
 
Ná de Kinderdienst wordt in de gemeentezaal eerst wat gedronken 
met iets lekkers. Daarna wordt een verhaal verteld en een activiteit 
gedaan rondom het te vieren jaarfeest.  
 
29 sept. Michaelfeest 
27 okt. “Een geheimzinnige tijd breekt aan”. (einde zomertijd!) 
Een ‘herfstwandeling’ door mist en nevelsluiers? Geheimzinnig! 
1 dec. “Advent breekt bijna aan” (adventstuintje om 16.00!!) 
We gaan spelen met licht en donker en maken een eigen kerstster. 
25 dec. Kerstmis 
Dat vieren we met elkaar op eerste Kerstdag!!       
 
Evangelie en liederen in de Kinderdienst: 
* 29 september: Matth. 22: 1 -14 Het koninklijk bruiloftsfeest; 
   lied: ‘Onoverwinnelijke held’; 
* 27 oktober: Openbaring 1, De Mensenzoon;  
   lied: We komen uit een land van licht; 
* 1 december: Lukas 1:26-38, Verkondiging aan Maria;  
   lied: ’Wees Gij een leidster boven mij’  
 
Adventstuintje ’s middags voor hele gezin met kleine kinderen 
Zondag 1 december begint de Advent. Een tijd waarin je ook met de 
jongste kinderen kunt beleven hoe het licht in de donkere tijd groeit. Een 
licht, waaraan we als mens bij kunnen dragen door op onze weg licht te 
verspreiden.  
16.00 uur: Samen met de kinderen wandelen we een voor een door het 
adventstuintje in de gemeentezaal.  
Graag aanmelden bij José Mosseveld, tel. 026 – 840 1741  
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GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN  
Arnhem: Johanneskapel 
De Handelingen van de Apostelen: 
Het hoofdstuk ‘De handelingen’ in het Nieuwe Testament vertelt over de 
ervaringen van de leerlingen die op zichzelf aangewezen lijken en naar hun 
eigen weg zoeken na de Opstanding van Christus. De ontmoetingen met 
Paulus, die was Saulus en zijn reizen. 
We lezen de betreffende teksten en gaan met elkaar in gesprek. 
Donderdagochtenden na de Mensenwijdingsdienst van 10.00-12.00 uur.  
Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme) 
 
 
Arnhem: Johanneskapel: 
‘De Mensenzoon en de Godszoon’ 
In de evangeliën wordt er vaak overheen gelezen als het over de 
Mensenzoon gaat. Behalve misschien in de lijdenstijd, als Christus spreekt 
over het ‘onoverkomelijk lijden’ van de Mensenzoon. In deze bijeenkomsten 
gaan we dieper in op het mysterie rondom de mensenzoon. En onderzoeken 
het verschil tussen Mensenzoon en Godszoon. We lezen daarbij allerlei 
evangeliegedeelten in het Nieuwe en ook het Oude Testament. 
Zie de agenda voor de volgende data! (3 wekelijks ritme) 
 
 
Wageningen: Lucasevangelie 
Dinsdagavond van 19.15–21.00 uur    
Plaats: Wageningen 
Contactpers.: José Mosseveld, T: 026-8401741 
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
 
Boxmeer: Lucasevangelie 
Elke derde donderdag van de maand, 19:30 – 21:30 uur  
Plaats: Boxmeer 
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
 
Nijmegen: Marcusevangelie  
In gesprek zoeken we naar een eigen verhouding tot het evangelie 
Dinsdagochtenden van 9:30 -11:30 uur  
Plaats: Nijmegen  
Zie de agenda voor de volgende data.  
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AANKONDIGINGEN EN MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE: 
  
Zondag 6 Oktober, 11.20 - 12.30, Inleiding over Michaëls hulp.   
Hoe ziet Michaëls hulp er eigenlijk uit als we innerlijk aangevallen worden 
door het boze? Hoe kunnen die hulp inroepen en hoe herkennen in ons 
dagelijks leven? Na een korte inleiding gaan we hierover in gesprek en in 
uitwisseling over concrete ervaringen 

 
Donderdag 10 oktober, 10.00 – 12.00 Gesprek over ‘lid worden’. 
Mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen over het lidmaatschap van de 
Christengemeenschap en de stappen die je daarin kunt zetten. 
 
 
De Apocalyps in zes zaterdagochtenden met Jan Otter 
In deze zes ochtenden neemt Jan Otter ons mee door de 22 beelden van de 
Apocalyps. De Apocalyps is een openbaring van Christus aan Johannes. De 
mensheidsontwikkeling vanaf de Opstanding van Christus wordt in beelden 
beschreven. Er zijn twee verhaallijnen in de Apocalyps. Er is een 
doorchristelijkte weg die leidt tot de vergeestelijkte mens, die zijn woonplaats 
krijgt in het Nieuwe Jeruzalem. De niet doorchristelijkte weg leidt tot het 
ontstaan van de IK-loze mens, een soort draak. De oorzaken van de 
vergeestelijking of van de verwording komen aan de orde. De wijze waarop 
de verwording kan ontstaan is de boodschap uit de geestelijke 
wereld hoe hiermee om te gaan. 
Tijdens het Pinkstercongres van de Christengemeenschap (in 1923) te 
Hamburg koos Steiner voor de uitleg van de apocalyptische beelden de weg 
van de zich vergeestelijkende mens. We lopen de verhaallijn van Steiner af 
en zien hoe ver we komen. De stof wordt aangeboden; vragen staat vrij en 
vragen worden indien mogelijk, direct behandeld. De spreker houdt vast aan 
de verhaallijn. De priester begeleidt het proces. 
Jan Otter uit Zeist heeft zich gedurende enkele decennia intensief met de 
Apocalyps verbonden. 
 
Data:         28 sept., 12 en 19 okt., 7, 14 en 21 dec.  (dus niet in november!) 
Tijd:          10:00 tot 12:30 uur, inloop om 9:30 uur 
Plaats:      Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem 
Kosten:      Vrijwillige bijdrage, 
Richtbedrag:  € 12 á € 15 per keer 
Aanmelden:    info@PraktijkdenDraak.nl 
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Drieluik van zaterdagochtenden over ‘Toeleven naar natuurlijk sterven’ 
met bijdragen van huisarts Manon Bos, priester José Mosseveld en 

ouderenbegeleider Christiane Voit 
1. Zaterdag 2 november 10.00 - 12.30: Manon Bos, antroposofisch 
huisarts vertelt:  
Bij ziekte én naar het levenseinde toe je biografie leven en de levenskrachten 
ondersteunen is fundamenteel in de antroposofische zorgverlening. Daar bij 
stil staan helpt om je eigen keuzes te maken voor behandelingen en wegen 
naar het levenseinde toe. Na een inleiding kunnen we daar met elkaar over in 
gesprek. 

2. Zaterdag 16 november 10.00 – 12.30: José Mosseveld, priester vertelt: 
Naast de begeleiding van de arts staat in goede samenwerking de priester 
van de Christengemeenschap. Tijdens deze ochtend spreken we over de 
mogelijk verhelderende gesprekken die ook nog met een sacrament een 
‘hoger licht’ laten schijnen. Toelevend naar het levenseinde kunnen daarmee 
biografische knopen verlicht worden: in een ander licht komen te staan en 
verlichting geven in de eventuele geestelijke nood. Verder spreken we ook 
over de laatste sacramenten en over de rituelen bij het sterven. 
 
3. Zaterdag 30 november 10.00 – 12.30: Christiane Voit, begeleider van 
ouderen: ‘Van missen krijg je het altijd koud - Kun je sterven, sterf dan mee.’ 
Meestal denken we bij rouwen aan de periode nadat je iemand bent verloren. 
Maar wéten dat het einde van een dierbare nabij is, kan ook al zorgen voor 
intens verdriet. Rouwen om iemand die er nog is. Een ervaring die toch velen 
van ons kennen. Als iemand ziek is en niet meer beter wordt, voelt dat voor 
de naasten als een pleister die er héél langzaam af wordt getrokken. Het is 
een normale reactie om te rouwen om iets of iemand die een terminaal 
bericht krijgt – kanker, dementie in al zijn vormen, verlies van werk of baan, 
verlies van land en eigendom, verlies van een dak boven je hoofd. Het leven 
neemt definitief een andere wending. Kun je vooruitlopen op de rouw die nog 
moet komen? Kun je je erop voorbereiden? Wat doe je met rouw vóór het 
afscheid dat nadert? Tijdens deze ochtend willen we dit gebied tussen “slecht 
nieuws” en het uiteindelijk verlies aftasten, een verkenningstocht in het land 
van rouw. 
 
Zondag 3 november, 11.20 - 12.30 ministrantenbijeenkomst 
De mensenwijdingsdienst kan alleen doorgaan als er ministranten aanwezig 
zijn. Zij helpen de priester in het voltrekken van de dienst door bijv. het boek 
te verplaatsen, de antwoorden te geven en de kazuifel af te nemen en weer 
om te hangen. En dat alles in een harmonische samenwerking. Bij deze 
bijeenkomst bespreken we de gemaakte ervaringen, de bijzonderheden en 
de eventuele veranderingen of aanpassingen. We zijn telkens weer blij met 
ook nieuwe ministranten die deze uitdaging aan willen gaan en het 
ministreren willen leren. 
José Mosseveld 
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Waakgroep woensdag 6 november van 10.00 - 11.30 uur 
In de bijeenkomst spreken we met elkaar over de mensen uit onze kring die 
in de afgelopen tijd overleden zijn. Hoe heeft dit proces zich voltrokken? 
Hebben we gewaakt en hoe hebben we dat beleefd? 
Iedereen die belangstelling heeft is welkom, ook als je geen lid van de 
waakgroep bent. Graag even aanmelden  
 
 
Zondag 24 november 11.20 - 12. 15 : Afsluiting van het kerkelijk jaar.  
Na de dienst kijken we terug naar het sacramentele leven van de gemeente. 
We spreken over de gestorvenen en de nieuwe leden vertellen over hun 
religieuze biografie. Als afsluiting klinkt de Grondsteenspreuk van onze 
gemeente.  
 
 
Zondag 1 december Adventstuintje voor het hele gezin met de  

 jongste kinderen 
Zondag 1 december begint de Advent. Een tijd waarin je ook met jonge 
kinderen kunt beleven hoe het licht in de donkere tijd groeit. Een licht, 
waaraan we als mens bij kunnen dragen door op onze weg licht te 
verspreiden.  
16.00 uur: Samen met de kinderen wandelen we één voor één door het 
adventstuintje in de cultusruimte.  
Graag aanmelden bij José Mosseveld, tel. 026 – 840 1741. 
 
 
ALLERLEI 
Cadeautafel 
In de maanden november en december zal er in de gemeenschapsruimte van 
de Johanneskapel weer een cadeautafel worden ingericht. Hiervoor zijn 
huisgemaakte spulletjes welkom. Je kunt dan denken aan poppen, kaarten, 
sjaals, sokken, jam, thee, kaarsen. 
Je kunt je spullen vanaf 3 november meebrengen en op de betreffende tafel 
in de gemeentezaal uitstallen. De dingen worden niet geprijsd. We laten het 
aan de koper over om een voor hem/haar redelijk bedrag te geven en het 
geld net als bij de boeken over te maken. De opbrengst is voor onze 
gemeente.  
 
 
Over de ‘Raad van Kerken’. 
Contactpersoon Eduardo heeft verteld over de Raad van Kerken en het 
belang van onderling contact met verschillende kerkgenootschappen. 
Wie meer informatie wil hebben over de Raad van Kerken Arnhem kan kijken 
op de website https://www.rvkarnhem.nl/welkom/ 
Mensen kunnen met vragen ook altijd terecht. 
 

https://www.rvkarnhem.nl/welkom/
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Van het bestuur 
We zijn aan het einde van de zomervakantie gekomen. Ik hoop dat velen 
deze zomer hebben gebruikt om lekker in de natuur te zijn en van de lange 
dagen te genieten.  
In het bestuur hebben we niet stil gezeten deze periode, vooral onze priester 
heeft het druk gehad. Het bewijs is de volle agenda voor deze herfst met 
interessante lezingen en gespreksgroepen. We hopen dat hier veel leden en 
belangstellenden op af zullen komen. 
De vrijwilligersdag heeft eind augustus plaatsgevonden. Op een mooie 
zaterdag zijn we met een grote groep vrijwilligers naar Bronlaak getogen om 
daar een gezellige dag te beleven. De vrijwilligers zijn onthaald met lekkers 
en drinken en interessante rondleidingen. Ieder heeft kunnen genieten van de 
prachtige tuinen en kennis kunnen maken met deze unieke gemeenschap. 
Bronlaak is een gemeenschap waar de liefde voor de natuur en de liefde voor 
de andere mens voelbaar zijn. Fijn dat deze gemeenschap al heel lang met 
de Christengemeenschap in Arnhem verbonden is en fijn dat wij daar nu met 
onze vrijwilligers op bezoek konden zijn. 
Ook al is het in deze afgelopen jaren een harmonieuze tijd qua 
samenwerking in onze gemeente, we hebben toch ook een duidelijke visie 
hoe we met meningsverschillen, conflicten en klachten om willen gaan. We 
proberen dit binnen de eigen gemeenschap met betrokkenen op te lossen, 
door met elkaar te spreken, eventueel met een onafhankelijke derde persoon 
erbij. Bij problemen tussen leden kan het bestuur bemiddelen, bij problemen 
met een bestuurslid of met de priester moet er soms een derde persoon 
worden gezocht. Sommige gemeentes hebben hier een vertrouwenspersoon 
voor aangewezen. In Arnhem hebben we geen eigen vertrouwenspersoon 
maar zullen we de landelijke vertrouwenspersoon van de 
Christengemeenschap vragen deze functie ook voor onze gemeente te gaan 
vervullen.  
Onlangs werd het bestuur en de leden bijgepraat over wat er in de Raad van 
Kerken in Arnhem zoal gebeurt. Het bestuur vindt het contact met andere 
kerkgenootschappen in onze omgeving belangrijk, en is blij dat een 
contactpersoon van ons deelneemt aan dit overlegorgaan. 
Namens het bestuur, de voorzitter. 
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Bericht van de penningmeester 
 
Het overmaken van uw bijdragen kunt u doen naar Triodos bankrekening: 
NL88 TRIO 0788 7842 18, t.n.v. De Christengemeenschap Arnhem. 
 
Penningmeester, Bé de Klein 
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Gemeenteberichten 
De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Arnhem verschijnen 
vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei, 
september en november. De gemeenteberichten worden aan leden en 
belangstellenden per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij 
bovendien het kwartaalblad ‘In Beweging’ van de Christengemeenschap in 
Nederland en Vlaanderen. 
Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden wordt 
een bijdrage van € 35,- per jaar gevraagd.  
Een digitaal abonnement is niet mogelijk. Een verkorte versie van de 
gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens of interne 
informatie) vindt u op onze website van Arnhem onder de tab 
‘Gemeenteberichten’. 
 
 
Wat te doen als u: 

• Lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met 
priester José Mosseveld, 026 – 840 1741 

• Belangstellende wilt worden: meld dat aan Diny Blokker, 
dinyblokker@hotmail.com 

• de gemeenteberichten en het kwartaalblad ‘In Beweging’ wilt ontvangen 
voor € 35,- per jaar; geef dan uw gegevens door aan Diny Blokker, 
dinyblokker@hotmail.com 

• Incidentele e-mailberichten wilt ontvangen: meld u zelf aan via 
https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/ 

 
 
Incidentele E-mail berichten 
Als u af en toe e-mail mededelingen ontvangt dan staat uw e-mailadres op de 
verzendlijst. Deze verzendlijst is een paar jaar geleden gestart met de toen 
bekende e-mailadressen van de leden- en belangstellendenlijst.  
Wijzigingen in uw gegevens kunt u zelf aanbrengen via de link onderin 
iedere e-mail: ‘update subscription preferences’. Daar kunt u zich ook zelf 
afmelden voor volgende e-mails via de link: ‘unsubscribe from this list’.  
Als u nog geen incidentele e-mailberichten ontvangt en u zou dat wel willen 
dan kunt u zichzelf aanmelden via onze website 
https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/. 
Deze e-mailberichten verzendlijst onderhoudt zichzelf via uw eigen activiteit, 
dit loopt dus niet via het adressenbeheer.  
Wijzigingen die u doorgeeft aan onze adressenbeheerder komen niet 
vanzelfsprekend in deze berichtenverzendlijst terecht. Dat moet u zelf doen. 
Als u daarbij hulp nodig hebt dan kunt u dat aan één van ons vragen. 
 
  

https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/
https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/
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GEMEENTEBERICHTEN DECEMBER 2024-JANUARI 2025  
Kopij –  De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij is steeds de eerste 
donderdag van de maand waarin de berichten gaan uitkomen.            
Dus vrijdag 1 november. Het e-mailadres voor het aanleveren van kopij is 
jmosseveld@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestaan van De Christengemeenschap is afhankelijk van 
vrijwillige bijdragen. 
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