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Geboortepijn 
Soms begint een ervaring met beschadigingen 

Lichaam gescheurd, bloed stroomt. 
Alles doet zeer. 

Niks is zoals we het gepland of gehoopt hadden. 
Maar toch is niet alles verloren. 

Het geluk is alleen maar uitgesteld. 
Het plezier komt nog. 

Eerst moeten we dingen repareren. 
En daarna moeten we herstellen. 

 
En soms voelen we ons weer volledig… 

puur omdat een ander hart is begonnen met kloppen. 
Ons bloed stroomt sneller en onze ziel zingt. 

Opeens perfect en volledig. 
 

En soms genezen we, 
omdat we ons realiseren, 

dat we niet alleen zijn gebroken. 
De duisternis was nooit ondoordringbaar. 

De regen was niet alles wat er was. 
De tranen, net als moedermelk, waren slechts tijdelijk. 

Als we scheuren, worden we gerepareerd. 
En als er littekens zijn, zullen die prachtig zijn. 

We zijn elkaars licht, elkaars goud, elkaars hoop. 
Voor altijd kwetsbaar en voor altijd dapper. 

Verbonden door liefde… 
zullen we langer leven dan de sterren. 

Jennifer Worth 
 

Dingen die we waarnemen kunnen als een spiegel werken die ons helpen om moeilijke 
situaties en gebeurtenissen in het leven te begrijpen. Of zelfs er door tot nieuw inzicht te 
komen over ons zelf. Het leven is dan vol symbolen, vol beeldtaal met symboliek. 
Zelfs voorwerpen die we verzamelen kunnen al een heel verhaal vertellen over wie we 
werkelijk zijn. En iets spiegelen van ons ware wezen. 
Lang geleden ontstond bij Plato, een groot filosoof, het inzicht van het leven op aarde als 
in een rots, waar schaduwen te zien waren van een andere orde, van buitenaards leven. 
Iedereen nam aan dat in de rots het echte leven was. En alles daar boven werd gezien als 
‘luchtspiegelingen’. Totdat iemand de moed had te gaan kijken en ontdekte dat daar 
buiten, boven die rots veel meer licht was. En het ware leven zich daar afspeelde. Je zou 
zomaar kunnen zeggen dat het de omgekeerde wereld bleek te zijn voor Plato. 
Tja, natuurlijk kennen we ook die jonge man die in de spiegeling van het meer keek en 
verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Het heeft zelfs een naam gekregen in een 
psychische ziekte Narcisme. Het narcistisch gedrag is een egoïstisch ziektebeeld. 
Maar stel je voor dat we in het leven telkens weer ervaringen meemaken en ontmoetingen 
hebben met mensen, die ons een spiegel voorhouden om ons zelf aan te spiegelen. Zo 
kunnen we ons zelf (beter) leren kennen door de ander die we tegenkomen. Eigenlijk 
krijgen we in het dagelijkse leven dan constant in beeldtaal lessen te leren, waardoor we 
kunnen groeien. 
Er kan dan ook een nieuw wezen in ons tot leven komen. Natuurlijk ook daarin geldt dat 
de geboortepijn een heftig en pijnlijk proces is, maar dit aangaan met elkaar geeft een 
verdiepende waarde binnen een gemeenschap van mensen die weten dat ze ‘wordende’ 
zijn, in ontwikkeling. 
Laten we ons in liefde en openheid blijven verbinden in gemeenschapsvorming en 
verwachtingsvol het Paasfeest van de opstanding tegemoet gaan. José Mosseveld 
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DE MENSENWIJDINGSDIENST 
Zondag      10.00 uur (niet op 19 april, 31 mei, 7 juni) 
Donderdag  9.00 uur (niet op 9 april, 4 en 11 juni) 
Zaterdag   10.30 uur, alleen 2 mei (niet in juni, juli en augustus) 
 
NB: Behalve op zondag en donderdag is de Dienst ook op: 
Tweede Paasdag 6 april,      10.00 uur 
Hemelvaart 14 mei,               10.00 uur (donderdag!) 
Tweede Pinksterdag 25 mei, 10.00 uur 
Derde Pinksterdag 26 mei,    10.00 uur 
Zaterdag 4 april en 2 mei,     10.30 uur    

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST  * Geen Dienst 

Paastijd   5 april t/m 13 mei  
5/6 apr.   Marc.16  :  1-20  Het Paas-evangelie 
12 apr.    Joh. 20  : 19-29 Thomas de gelovige 
19 apr. *     Joh. 10  :  1-21 Ik ben de deur; de goede herder 
26 apr.    Joh. 15  :  1-27 Ik ben de ware wijnstok 
  3 mei   Joh. 16  :  1-23 De Geest komt 
10 mei    Joh. 14  :  1-31 Ik ben de weg, de waarheid, het leven 
 
Hemelvaart  14 mei t/m 23 mei 
14 mei   Joh. 16  : 24-33  Ik verlaat de wereld, maar vat moed 
17 mei   Joh. 16  : 24-33  Ik verlaat de wereld, maar vat moed 
 
Pinksteren  24 mei t/m 26 mei 
24 mei   Joh.  14  : 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft openbaart mijn geest 
25 mei   Joh.  14  : 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft openbaart mijn geest 
26 mei   Joh.  14  : 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft openbaart mijn geest 
 
Trinitarische tijd 27 mei t/m 23 juni 
28 mei        1 Korinthiërs 12 : 4-31 De gemeente als orgaan van Christus 
31 mei * 1 Korinthiërs 12 : 4-31 De gemeente als orgaan van Christus  
  7 juni  * Joh.    3  : 1-21 Nicodemus 
14 juni  Joh.    4  : 1-26 De Samaritaanse vrouw  
21 juni  1 Kor. 13 : 1-13 Hooglied van de liefde   
  

Johannestijd, 24 juni t/m 25 juli 
24 juni  Marc. 1  :  1-11 Een roepende in de woestijn 
28 juni Joh.   3  : 22-36 Hij moet groeien, ik moet afnemen 
  5 juli    Matt.  3  :   1-17  Brengt dan vruchten voort 
12 juli  * Joh.   5  : 31-37  Een ander is het die van mij getuigt 
19 juli        Matt.11  :   2-15  Vraag van Johannes: zijt gij de komende? 
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Activiteiten voor kinderen: 
Het samen-vieren van de zondag 
Een maal per maand is er een zondagviering voor de kinderen vanaf 
de 1e klas / groep 3. 
Let op!: De kinderen worden om 10.50 uur verwacht; ouders kunnen 
hen brengen op de 2de verdieping, waar het lied wordt geoefend. 
 
De kinderen gaan om 11 uur naar de Kinderdienst in de kapel. 
In deze korte dienst, speciaal voor de kinderen, staan zij voor het 
altaar in de kapel en horen ze de priester spreken over de 
Godesgeest die in alles aanwezig is en over ons werken en leren hier 
op aarde. Ook horen ze woorden over liefde, waarvoor Christus de 
helpende leraar is en over menselijk samenleven dat zinvol wordt 
wanneer de liefde er kan zijn. Tot slot zingen ze een lied samen met 
de ouders en andere volwassenen. Deze zijn verder stil aanwezig en 
dragen de kinderen mee in hun aandacht. 
 
Ná de Kinderdienst wordt in de gemeentezaal eerst wat 
gedronken met iets lekkers. Daarna wordt een verhaal verteld en 
een activiteit gedaan rondom het te vieren jaarfeest. 
 
 
 
 5 april: 1. Paasdag…. 
Op zoek naar het levenswater geschenk. 
 
24 mei: Pinksteren, neerdalen van de heilige geest. 
                                                                                         
28 juni: Johannestijd 
Spelend vieren we zijn (onze) naamdag. 
 
 
 
Evangelie in de Kinderdienst: 
  5 april (1. Paasdag) Marcus    16: 1- 8,    De Opstanding 
24 mei (Pinksteren)   Johannes 14: 23-31 De weg, waarheid, leven 
28 juni (Johannes)    Johannes     3: 1-15   Nicodemus 
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LIEDEREN IN DE DIENSTEN 
Mensenwijdingsdienst: 
Paastijd:       Verrezen is de Heer / De God van de vrede   
Hemelvaart:  Tot de hoogten / De Waarachtige 
Pinksteren:   Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige 
Triniteit:        Tot de hoogten / De God van de vrede 

 
 

 
 
 

 
Kinderdienst: 
Paastijd:        Open breekt de aarde 
Pinksteren:    Hemelse vlammen 
Johannestijd: Wanneer de bloemen staan in vuur en vlam   
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GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN 
Arnhem: Johanneskapel 
De Brieven van Paulus aan de Romeinen: 
Na ‘De handelingen van de apostelen’ in het Nieuwe Testament zijn we 
begonnen aan de eerste brieven van de apostel Paulus. 
We lezen de betreffende teksten en gaan met elkaar in gesprek. 
Donderdagochtenden na de Mensenwijdingsdienst van 10.00-12.00 uur. 
Contactpers.: José Mosseveld 
Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme) 
 
 
Arnhem: Johanneskapel 
‘Het lezen van de Apocalypse van Johannes’ 
Na de grootse beelden van de cursus van Jan Otter gaan we nu het laatste 
boek van het Nieuwe Testament zelf lezen, ‘De Apocalypse’. 
We bekijken de teksten in verschillende vertalingen en onderzoeken de 
mysterietaal in de betekenis voor de huidige tijd en mensheids-ontwikkeling. 
Donderdagochtenden na de Mensenwijdingsdienst van 10.00-12.00 uur. 
Zie de agenda voor de volgende data! (3 wekelijks ritme) 
 
 
Wageningen: Lucasevangelie 
Dinsdagmiddag van 15.30–17.00 uur!! 
Plaats:  Wageningen 
Contactpers.: José Mosseveld, T: 026-8401741 
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
 
Boxmeer:  Johannesevangelie 
Elke maand op een zaterdag, 10.00 – 12.00 uur 
Plaats:  Boxmeer 
Zie de agenda voor de volgende data. 
 
 
Nijmegen: Marcusevangelie 
Dinsdagochtenden van 9:30 -11:30 uur 
Plaats: Nijmegen 
Zie de agenda voor de volgende data. 
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AANKONDIGINGEN: 
Zaterdag 11 april van 10.00 tot 12.30 uur. Inloop 9.30 uur. 
Thema: ‘Hoe omarm ik mijn lot?’ met Jaap van de Weg 
Op deze ochtend zal de antroposofische arts Jaap van de Weg aan de hand 
van voorbeelden spreken over hoe we kunnen omgaan met moeilijke 
wendingen in ons leven en onverwachte gebeurtenissen op ons levenspad. 
Met zijn creatieve en associatieve werkwijze ontstaat een sfeer van open 
betrokkenheid, die het mogelijk maakt om een heel nieuwe kijk te krijgen op 
levenservaringen en de zin ervan in ons leven. 
 
zondag 26 april en maandag 27 april: KoningsBazaar in gemeentezaal 
Op de ochtenden rond de koningsdag zullen we een bescheiden bazaar 
organiseren in de gemeentezaal. De gemeentezaal is open op zondag na de 
Mensenwijdingsdienst en op maandag van 9.00 tot 16.00 uur. Er zullen 
tweedehands antroposofische boeken, kaarsen, cd’s en schilderijen 
aangeboden worden. En een gezellige hoek met koffie, thee, sap en iets 
lekkers! De opbrengst is voor de Johanneskapel. 
 
‘Embryologie, spiegel van de mensheidsontwikkeling’    -  
een verhelderende kijk op de esoterische samenhangen en zin van dingen! 
   Maandelijkse Cursus 2026 
met Jan Otter op een zaterdagochtend (maandelijks ritme) 
Tijdens deze ochtenden neemt Jan ons mee in het mysterie van de 
embryologische beelden van de ontwikkeling van het nog ongeboren kind. 
Er worden verbanden duidelijk met hoe de geestelijke wereld werkzaam is tot 
in het fysieke leven van de mens. En vooral ook in het ontstaan van nieuw 
leven in een vrouw. 
Iedereen mag altijd vragen stellen en die worden, indien mogelijk, direct 
behandeld. Jan Otter uit Zeist heeft zich gedurende enkele decennia intensief 
beziggehouden met het thema van de Embryologie en de 
mensheidsontwikkeling. 
De spreker houdt vast aan de verhaallijn; 
De priester begeleidt het proces.    
Data:         18 april, 16 mei en 13 juni 
Tijd:        10:00 tot 12:30 uur, inloop om 9:30 uur 
Plaats:    Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem 
Kosten:   vrijwillige bijdrage, 
Richtbedrag: €12 á € 15 per keer 
 
 
Zondag 3 mei, 11.15 Gemeente-ontmoeting 
Twee maal in het jaar komen we in de gemeentezaal bij elkaar en gaan in 
gesprek over hoe het met ons in de gemeente Arnhem gaat. Er zullen ook 
bestuursleden zijn die eventueel nog vragen over het reilen en zeilen van 
onze gemeente kunnen beantwoorden. 
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Zaterdag 20 juni, 10.00 – 12.30: Priester Bart Hessen uit Leeuwarden en 
Meppel spreekt over: ‘De Christengemeenschap, hoe bestaat het?’ 
We zijn er aan gewend dat er ‘staande gemeenten’ van de Christen- 
gemeenschap zijn, met een gebouw en één of meerdere priesters. 
Ook in Nederland (al zo’n 100 jaar) en zo ook in Arnhem. Maar het is 
helemaal niet zo eenvoudig geweest om de Christengemeenschap op de 
grond te krijgen. Het is ook niet vanzelfsprekend dat wat we nu hebben 
eenvoudigweg zal blijven bestaan. Wat is er nodig om (gemeenten van) de 
Christengemeenschap te laten bestaan in de wereld en om dat te doen op 
een manier die past bij onze idealen van een “beweging tot religieuze 
vernieuwing”? En hoe drukt onze wil zich uit in de manier waarop de 
gemeenteleden het bestaan van De Christengemeenschap financieel dragen 
en mogelijk maken? 

Over dit thema geeft Bart Hessen een inleiding en gaat in op vragen en met 
ons in gesprek op deze zaterdagochtend. 
 
Zondag 21 juni, 11.20 - 12.15 ‘Vanuit mijn blik op de wereld’ 
In deze serie van bijdragen spreken diverse  mensen zich uit over hun 
specifieke idealen die ze in hun ‘werkzame leven’ in de wereld zetten. Op die 
manier krijgen we misschien een idee hoe de invloedssfeer vanuit idealen de 
wereld ‘druppelsgewijs’ positief kan omvormen. We nodigen telkens iemand 
anders uit voor een persoonlijk verhaal. Deze zondag zal Diny het woord 
nemen. 
We vieren dit jaar het 100-jarig bestaan van de Christengemeenschap in 
Nederland en in Diny hebben we een gemeentelid gevonden, die al veel jaren 
daarvan heeft meegemaakt. Diny vertelt binnen deze serie over haar 
ervaringen. 

 
Berichten en oproepen: 
 
De waakgroep            
We hebben in onze gemeente een waakgroep. De mensen van deze groep 
waken bij een gestorvene als deze aangegeven heeft dat hij/ zij dat graag wil. 
Als iemand net overleden is dan is zijn levenslichaam nog dicht bij hem, dat 
heeft zich niet meteen helemaal losgemaakt van het fysieke lichaam. Dat is 
een proces van ongeveer 3 dagen. In dit levenslichaam zijn de herinneringen 
opgeslagen aan alles wat hij in dit leven heeft meegemaakt. Nu dat 
levenslichaam vrij komt van het fysieke, ontvouwt het zich letterlijk. Voor de 
overledene worden al die ervaringen zichtbaar. Hij ziet ze als beelden in een 
3 daagse terugblik. Deze ervaringen van het terugkijken op je geleefde leven 
is heel waardevol voor het verdere leven na de dood. Dat proces willen we 
bewaken. Het is namelijk zo dat bepaalde elementenwezens interesse 
hebben voor dat dode lichaam. Zij kunnen dat proces verstoren. Door te 
waken proberen we met onze aandacht de persoon te omhullen. Dat doen we 
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met name in de nachtelijke uren tussen 23.00 en 2.00 uur. Het is een mooie 
en bijzondere ervaring om dit te kunnen doen. 
De waakgroep is de laatste jaren klein geworden het zou fijn zijn als er zich 
mensen aanmelden die de groep komen versterken. 
 
 
Schoonmaakdag 2026 
Zaterdag 9 mei is het weer zover, de jaarlijkse schoonmaakdag….. 
Van zolder tot kelder gaan we door het gebouw om alles op te ruimen, te 
ordenen, te poetsen en schoon te maken. 
Wekelijks wordt de kerk weliswaar gepoetst, maar een keer per jaar willen we 
alles graag een extra schoonmaakbeurt geven. 
We werken van 10.00 tot 16.00 uur en roepen iedereen op, die in de 
gelegenheid is, om mee te komen helpen. 
Als je niet de hele dag kunt, kom dan gewoon een paar uurtjes, alle hulp 
is zéér welkom. Het programma is als volgt: 
10.00 uur  gezamenlijke uitleg/organisatie van de klussen, met 

koffie/thee/lekkers. 
12.30 uur  gezamenlijke lunch: zelf brood meenemen, soep wordt verzorgd. 
15.30 uur  gezamenlijke afsluiting.  
 
 
 
Van het bestuur 

In mijn tuin is het voorjaar al volop zichtbaar: de knoppen springen open… 
In onze gemeente is het jaar ook goed begonnen. De jaarlijkse algemene 
ledenvergadering was goed bezocht en in een goede sfeer hebben we de 
vaste agendapunten kunnen afwerken. Het afgelopen jaar is afgesloten en de 
plannen voor dit jaar zijn goedgekeurd. Het bestuur is weer op volle sterkte. 
Ook spraken we met elkaar over de plannen voor groot onderhoud van ons 
gebouw. Het buitenschilderwerk is gepland voor juni dit jaar. Een 
schilderbedrijf zal dit komen doen. Zelf zullen we het schilderwerk binnen aan 
gaan pakken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Heel fijn dat er 
spontaan mensen aan hebben geboden om hieraan mee te helpen. Er is nog 
plaats voor meer hulp. 
Een bezinning op de financiële positie van de gemeente is een nuttige 
uitkomst van de ledenvergadering. Laten we nadenken over meer activiteiten 
om geld te genereren. En laten we het bewustzijn voor de rol van financiën in 
onze gemeente vergroten met een inspirerend gesprek. Hiermee gaan we 
aan de gang. 
Dit jaar bestaat de Christengemeenschap Nederland 100 jaar. Er zijn allerlei 
activiteiten gepland vanuit de synode en het landelijk bestuur. Wat gaan we in 
Arnhem doen om hierbij stil te staan? En hoe gaan we werken aan 
vernieuwing voor de volgende 100 jaar? 
het bestuur 
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Bericht van de penningmeester 

Financiën: 
Graag uw bijdragen overmaken naar onze Triodos bankrekening: 
 
NL88 TRIO 0788 7842 18, t.n.v. De Christengemeenschap Arnhem. 
 
Bijdragen en giften aan de Christengemeenschap kunnen, in 
overeenstemming met de fiscale regels voor de inkomstenbelasting, worden 
afgetrokken. Bij vastgelegde periodieke schenkingen vervalt de drempel van 
1%. Bij legaten zijn geen successierechten verschuldigd. (ANBI status) 
 
  

OPROEP 
aan alle leden en belangstellenden 

 
Op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart zijn een aantal zaken aan de orde 
gekomen waarop we jullie allemaal willen attenderen, ook degenen die er niet bij waren. 
Het is een oproep om een bijdrage te leveren aan de inkomsten van de gemeente en/of 
de uitvoering van taken. Het gaat met name om: 
 

• Op Koningsdag 27 april is er weer de jaarlijkse boekenmarkt. Die begint al op 
zondag 26 april. De opbrengst is voor de gemeente. Maar… meer 
antroposofische en christologische boeken om te verkopen zijn welkom. 

• Over boeken gesproken: wist u dat boeken van Nearchus en ABC-
Antroposofie.nl ook via ons te bestellen zijn? U betaalt de normale prijs maar 
20% gaat naar de gemeente. Van de boeken van de Christengemeenschap zelfs 
30%. 

• En over geld gesproken. De kascommissie attendeerde ons er op dat het willen 
zich uitdrukt in de financiën. We slapen in ons willen en we kunnen ons 
bewustzijn juist hieraan ontwikkelen. Kijk eens bewust naar je eigen financiële 
bijdrage. 

• Ons gebouw gaat dit jaar aan de buitenkant helemaal opnieuw in de verf gezet 
worden. Binnen moeten we dat zelf doen. Hiervoor hebben zich al een aantal 
mensen aangemeld. Maar meer handen maken lichter werk. Meld je aan. 



 

 

13 
 

Gemeenteberichten 
De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Arnhem verschijnen 
vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei, 
september en november. De gemeenteberichten worden aan leden en 
belangstellenden per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij 
bovendien het kwartaalblad ‘In Beweging’ van de Christengemeenschap in 
Nederland en Vlaanderen. 
Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden wordt 
een bijdrage van € 35,- per jaar gevraagd. 
Een digitaal abonnement is niet mogelijk. Een verkorte versie van de 
gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens of interne 
informatie) vindt u op onze website van Arnhem onder de tab 
‘Gemeenteberichten’. 
 
 
Wat te doen als u: 

  Lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met 

priester José Mosseveld, 026 – 840 1741 

  Belangstellende wilt worden: meld dat aan. 

  de gemeenteberichten en het kwartaalblad ‘In Beweging’ wilt ontvangen 

voor € 35,- per jaar; geef dan uw gegevens door. 

  Incidentele e-mailberichten wilt ontvangen: meld u zelf aan via 

https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/ 

 
 
Landelijke digitale nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap verschijnt doorgaans 
tussen de uitgaven door van het kwartaalblad “In Beweging”. Het laatste 
nummer van 2026 is zeer lezenswaardig. U kunt er berichten lezen over 
landelijke bijeenkomsten en over het wel en wee in enkele gemeenten. 
U kunt deze digitale nieuwsbrief ontvangen middels een aanmelding bij 
het landelijk secretariaat. Eén mailtje is genoeg naar: 
secretariaat@christengemeenschap.nl. 
 
GEMEENTEBERICHTEN  JUNI - SEPTEMBER 2026 
Kopij – De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij is 
  vrijdag 12 juni. 
  
 

 
 

De Christengemeenschap ontvangt geen subsidies, maar      
bestaat slechts door vrije giften van 

leden en belangstellenden! 

https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/
mailto:secretariaat@christengemeenschap.nl
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